
 
 

 

Kerknieuws Made en Drimmelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 9, mei 2026  



 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 3 mei 

10.00 uur: ds. Wim Bisschop uit Breda 

Dienst in Made 

 

Zondag 10 mei 

10.00 uur: hr. Heeko Kuipers uit Rotterdam 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

Dienst in Drimmelen 

 

Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag 

Geen dienst in Made of Drimmelen 

 

Zondag 17 mei 

10.00 uur: ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg 

Dienst in Made 

 

Zondag 24 mei, Pinksteren 

10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Oosterhout 

Deurcollecte: onderhoud orgel 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 31 mei 

10.00 uur: ds. J. Schellingerhout uit H.I. Ambacht 

Dienst in Made 

 

Zondag 7 juni 

10.00 uur: mw. Elma Gussenhoven uit Rotterdam 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

Dienst in Drimmelen 

 

Bij de diensten. 

De diaconale collecten in mei zijn bestemd voor Kerk in Aktie. 

Zondag 17 mei is Hooge Zwaluwe aanwezig. 

 

Agenda 
 

Maandag 11 mei, 19.00 uur Combi KR in Drimmelen 

Donderdag 30 mei, 18.00 uur Samen Soepen Molshoop Made 



 
 

Kerkelijke zaken  
 

Tussen Pasen en Pinksteren: leven in hoop en verwachting 
 

“Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling, 

en toch blijven zingen 
in het duister. 

 
Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in het morgen, 
is in slaap vallen 

en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 

 
Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 
 

Zolang er nog hoop is, 
zolang is er ook bidden, 

en zolang zal God je 

in zijn handen houden.” 
– Henri Nouwen 

 

De woorden van Henri Nouwen passen zo mooi bij de tijd waarin we nu 

leven, tussen Pasen en Pinksteren. Na de vreugde van Pasen, het 

wonder van het lege graf en het nieuwe leven, bevinden we ons in een 

periode van wachten en verwachten. 

 
De leerlingen van Jezus kenden die spanning. Zij hadden Hem gezien 

na Zijn opstanding, en toch wisten zij nog niet precies wat komen zou. 

Het was een tijd van hoop, maar ook van onzekerheid. Precies zoals 

Nouwen het beschrijft: blijven leven en blijven zingen, zelfs wanneer het 

nog donker is. 
 

Misschien herkennen wij dat ook. In onze gemeente kunnen zorgen en 

vragen ons bezighouden. Wat brengt de toekomst? Hoe gaat het verder? 

Juist dan mogen we ons vasthouden aan die hoop waarover het gedicht 

spreekt: een stille, diepe zekerheid dat er liefde is, dat God nabij blijft, 

dat er altijd weer een nieuwe morgen komt. 
 



 
 

De tijd tussen Pasen en Pinksteren nodigt ons uit om te vertrouwen. 

Om, net als de leerlingen, samen te blijven, te bidden en uit te zien naar 
de komst van Gods Geest. Want Pinksteren laat zien dat God ons niet 

alleen laat. Zijn Geest geeft kracht, troost en nieuwe moed, ook vandaag, 

ook in onze gemeenschap. 

 

“Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden,” schrijft Nouwen. Dat 

mag ons bemoedigen. God houdt ons vast, in alle seizoenen van het 
leven. 

 

Moge deze tijd ons helpen om, in alle eenvoud, te blijven hopen, te 

blijven bidden en te blijven vertrouwen, op weg naar het licht van 

Pinksteren. 
 

Beatrijs Hofland 

 

Concert Flutamuze Drimmelen 
 

 

Op 17 mei speelt het muziek 

ensemble Flutamuze in het 

kerkje te Drimmelen. Zij brengen 
muziek uit diverse tijden op een 

rijk instrumentarium (blokfluit, 

viool, nyckelharpa, gamba en 

klavecimbel). De inloop is om 

14.00; het concert duurt van 
14.30 tot 16.30. De toegang is  

€ 7,50 

 

Samen Soepen 
 

Op 28 mei staat er een BBQ gepland als 

afsluiter van de heerlijke soep 

maaltijden. Inloop vanaf 17:30 in de 

Molshoop. Neem iemand mee iedereen 
is welkom. Graag jezelf opgeven via 

corriebreugem@outlook.com.  
 

 

mailto:corriebreugem@outlook.com


 
 

Uit de gemeenten 
 

Zondag 29 maart was er dienst in een koude kerk in Drimmelen. Geen 
verwarming en ook geen klok die kon luiden. Wel maakte de windmotor 

voor het orgel een hels lawaai en moest deze tijdens preek uitgezet 

worden.  

Ds. De Ruiter ging voor en had zoals beloofd een preek over de man met 

de waterkruik (Lucas 22: 10). Hij had ook weer een papierkunst 
meegenomen over deze man. Jezus wilde in het huis van de man met 

de waterkruik de maaltijd houden. In de preek bleek dat Jezus dit water 

gebruikte voor de voetwassing. De man met de waterkruik had de 

bovenzaal al helemaal ingericht voor de maaltijd. Mogen wij ook niet zijn 

zoals de man met de kruik; ons huis voorbereiden voor Jezus. 

 
Op Witte Donderdag ging ds. Schellingerhout voor in een avondmaal 
dienst in de kerk van Made. Thema van de preek was “Zelfoverschatting” 

(Mattheus 26: 33). Jezus nam afscheid met een maaltijd en zijn 

leerlingen konden niet geloven dat Hij zou sterven. 

Zelfoverschatting zal te gronde gaan. In grote bescheidenheid mogen we 

het plan van God beschouwen. Het offer van Christus is verbonden met 

het feest van Pasen (de belofte van een nieuw leven). 
 



 
 

Op Eerste Paasdag ging ds. Schellingerhout voor in de kerk van Made 

waarbij er ook gasten aanwezig waren. De predikant sprak over de 
betekenis van Pasen. Jezus is niet alleen maar mens maar ook uit God. 

Met Pasen is Zijn lichaam vernieuwd en niet meer sterfelijk. Met een 

sterfelijk lichaam kun je niet eeuwig leven. Door de opstanding van 

Jezus mogen ook wij ooit verheerlijkt opstaan met een vernieuwd 

lichaam. De Vesperdienst op Goede Vrijdag (met aandacht voor de 

Kruisweg) in de kerk van Drimmelen ging niet door vanwege de niet 
werkende verwarming. 

 

Zondag 12 april ging Beatrijs Hofland voor in een opnieuw koude kerk 

in Drimmelen. Geen verwarming en geen klokgelui. Beatrijs lied niet erg 

bekende liederen zingen (psalm 11, lied 356 en 636). De laatste 2 
liederen pasten wel goed bij de preek over “hoop” en “ongeloof”. Noach 

had in de ark de hoop op een nieuw begin niet verloren. We mogen ons 

oefenen dat er altijd een nieuw begin is. Maar we identificeren ons ook 

vaak met Thomas die kritisch en afwachtend was. Jezus wees Thomas 

echter niet de deur. Hij mocht opnieuw geloven. Geloven is niet alles 

zeker weten, maar vertrouwen om de sprong te maken. 
 

De klokmaker aan mij gevraagd of hij die dinsdagochtend 14 april in de 

kerk van Drimmelen kon komen om een tijdelijke nood moederklok in 

de consistoriekamer te plaatsen. Ik was er voor 9 uur en ging om 12 uur 

terug naar Made. Na veel moeite (er bleken nog steeds fouten in de 
nieuwe meterkast te zitten) kon hij het uurwerk weer laten lopen en ook 

de uurslag. Helaas ging het fout met de luidmotor. Deze is meegenomen 

om na te kijken of deze niet was doorgebrand. 

 

Fijn was het om na ongeveer een jaar Griselda Aanen weer in ons 

midden te hebben op zondag 19 april in de kerk van Made. Helaas viel 
het kerkbezoek tegen. Jammer. Het was een bijzondere dienst met goed 

klinkende liederen begeleid door een geïnspireerde organiste. Griselda 

kwam met een boeiende preek over de Emmaus gangers.  

Ze vertelde dat in de tijd van Jezus de plaats Emmaus al niet meer 

bestond. De naam stond symbool voor “ongeloof, wanhoop, ondergang 
en mislukking” terwijl Jeruzalem voor “geloof, hoop en vrede” stond. De 

2 mannen waren vol verwarring uit Jeruzalem vertrokken. De weg van 

leven is een weg naar Emmaus geworden. Dan komt Jezus. Hij luistert 

eerst en gaat dan spreken. Als Hij tijdens de maaltijd van gast verandert 

in gastheer is er weer hoop. De 2 mannen mochten weer terugkeren 

naar Jeruzalem: de stad van Vrede en Hoop. 
 

Louis van Suijlekom 

  



 
 

Koninklijke onderscheiding koster Dick 
 

Vrijdag 24 april werd onze koster Dick Heil blij verrast door een bezoek 

van onze burgemeester Boy Scholtze. In de middag mocht Dick samen 

met een klein gezelschap uit onze gemeente naar het gemeentehuis in 

Made komen voor de officiële uitreiking van zijn welverdiende lintje.  

 

Dirk Heil (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is van 1995 tot 

heden actief als vrijwilliger bij de Nederlandse Hervormde Kerk 

Made. Hij is hier koster en beheerder van de begraafplaats en het 

terrein. Vanaf 2000 is hij diaken. Sinds 2014, toen de kerken in 

Made en Drimmelen werden samengevoegd, is hij ook 

kerkenraadslid voor de Nederlands Hervormde Kerk Drimmelen. 

Op zondag 3 mei is er voor alle gemeenteleden de gelegenheid om Dick 

te feliciteren. Na de dienst wordt er in de Molshoop gezorgd voor wat 

lekkers bij de koffie.  



 
 

Drimmelen kerkhof werkochtend 
 

Op donderdagochtend 16 april was er een werkochtend op de 
begraafplaats in Oud Drimmelen. Omdat er een flinke ploeg vrijwilligers 

was, kon er zowel op het kerkhof als ook op de wei gewerkt worden. De 

door één van de vrijwilligers gebakken appeltaart liet men zich bij het 

koffiedrinken bij Ria thuis goed smaken. Hartelijk dank aan de 

vrijwilligers.  
 

 

Collecten  
 

Drimmelen 

29 maart Mercy Ships  € 32,55 

  Kerk   € 37,95 

  Orgel   € 19,05 

 

12 april Villa Pardoes  € 35,50 

  Kerk   € 42,80 

  Rest.fonds  € 40,00 

 

 

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)  
 

Made 

09 mei  Dhr. L. van Dijk 

21 mei  Mevr. E.M. Mulders-Boudewijns 

 

Drimmelen 

17 mei  Hr. G. Havers 

29 mei  Mw. M.C. v,d. Tol -Kommers  

  



 
 

Diaconieën Made en Drimmelen  
 

We kregen twee bedankjes voor giften die door onze diaconieën zijn 
overgemaakt. De collecten in maart waren voor Mercy Ships, zij 

ontvingen van ons € 501,25.  

 

Mercy Ships reageert als volgt: 

Graag wil ik u van harte bedanken voor uw steun. Met uw steun kunnen 
wij levens veranderende medische operaties uitvoeren, momenteel in 

Sierra Leone en Madagaskar. Ook kunnen wij artsen en 

verpleegkundigen ter plaatse opleiden en trainen. Uw steun heeft 

relevante impact op mensen in Afrika die zelf geen medische zorg 

kunnen betalen. Ze krijgen een leven met uitzicht i.p.v. een uitzichtloos 

leven. 
 

De diaconie heeft € 250 bijgedragen aan het project vakantiedozen en 

ook € 250 aan het groente- en fruitproject.  

 

De diaconie van Terheijden, die de organisatie in handen heeft,  reageert 

als volgt:  
Dank voor de giften die vanuit gemeenten in Drimmelen zijn gedaan 

voor de vakantietassen en de voedseldozen. Het groente- en fruit 

project voor de Voedselbank Made kost wekelijks € 50,- en dat is een 

vast en flink bedrag. Zoals je weet zal het geld goed worden besteed. 

 
 In mei wordt gecollecteerd voor 

Noodhulp van Kerk in Actie.  

Noodhulp wordt onder meer 

gegeven aan mensen op de vlucht 

in Myanmar. Sinds, in 2021, het 

leger de macht overnam is het 
geweld er enorm toegenomen. Al 

meer dan 2,5 miljoen mensen zijn 

gevlucht. Net over de grens, in 

Thailand, wordt hulp geboden aan 

deze vluchtelingen met een vaste 
en een mobiele kliniek. We vragen 

uw bijdrage voor dit werk voor 

arme berooide vluchtelingen.  

   



 
 

Jaarverslag Diaconie Made  
 

 



 
 

Jaarverslag Diaconie Made  
 

 

Toelichting  

Als gevolg van huurverhoging van de landerijen is er een verhoogde 

opbrengst. Omdat er maar 1 keer een quotumafdracht is betaald is de 

post “verplichtingen bijdragen aan andere organen” lager. Omdat er 

meer opbrengsten waren, is er meer afgedragen aan diaconaal werk 
wereldwijd. Omdat er minder diaconale collecten op het rooster stonden 

voor diaconaal werk regionaal en landelijk werk is deze afdracht lager 

uitgevallen. De jaarrekening en balans 2025 zijn goedgekeurd door de 

kerkenraad. 

  



 
 

Bijbelleesrooster mei 2026 

 

1 mei Jesaja 45:14-19 
2 mei Jesaja 45:20-25 

3 mei Hebreeën 8:1-6 

4 mei Hebreeën 8:7-13 

5 mei Hebreeën 9:1-14 

6 mei Hebreeën 9:15-28 
7 mei Psalm 39 

8 mei 1 Petrus 2:11-17 

9 mei 1 Petrus 2:18-25 

10 mei 1 Petrus 3:1-12 

11 mei 1 Petrus 3:13-22 

12 mei Hebreeën 10:1-10 
13 mei Hebreeën 10:11-18 

14 mei Hebreeën 10:19-25 

15 mei Hebreeën 10:26-39 

16 mei 1 Petrus 4:1-11 

17 mei 1 Petrus 4:12-19 
18 mei 1 Petrus 5:1-14 

19 mei Psalm 47 

20 mei Hebreeën 11:1-12 

21 mei Hebreeën 11:13-22 

22 mei Hebreeën 11:23-40 
23 mei Hebreeën 12:1-13 

24 mei Hebreeën 12:14-29 

25 mei Hebreeën 13:1-16 

26 mei Hebreeën 13:17-24 

27 mei Exodus 31:18–32:14 

28 mei Exodus 32:15-24 
29 mei Exodus 32:25-35 

30 mei Exodus 33:1-11 

31 mei Exodus 33:12-23 

 

Algemeen 
 

Website www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl 

 

Contactgegevens, Made 

Protestantse kerk Made 

t.a.v. dhr. D. Heil Dzn  
Lucia Eijckenstraat 6, 4921 AN Made 

tel. 06 12 39 85 07 

email. protestantsekerkmade@outlook.com 

 

Contactgegevens, Drimmelen 
Protestantse kerk Drimmelen 

t.a.v. dhr. H.C. Elling -Saarloos  

Amalia van Solmsstraat 35, 4924 BR Drimmelen 

tel. 0162 - 68 57 98 

email. pkdrimmelen@hotmail.com 

 
Bankgegevens, Drimmelen  

Kerkvoogdij 

NL59 RABO 0373 7073 04 

NL98 INGB 0001 0706 88 

Diaconie 
NL65 RABO 0373 7368  

Bankgegevens, Made  

Kerkvoogdij 

NL40 INGB 0001 0998 62 

Diaconie 

NL13 RABO 0132 5213 18 

http://www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl/

